IKWACHT

ik wacht op de grijper
U wacht met mij mee

ik weet dat mijn einde
zal leiden tot vreugde

de fanfare zal spelen
de vlag wordt gehesen

weg sta-in-de-weg
weg bron van ellende

de stad kan weer verder
er komt hier iets nieuws

u zult het wel merken
het duurt nog wel even

maar 't is onafwendbaar
ik koester geen hoop

geteld zijn mijn dagen
ik benrijp
voor de
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